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Ik ben Gerrit en ik steel als de raven 
'k Ben een boef in de ogen der braven 
Maar wat moet je nou als je niks hebt 
In deze wereld waar je steeds wordt  genept 
 
Bij ons thuis was vroeger geen brood op de plank 
Moeder kon dat niet betalen 
Mijn vader ging dood, ja dat kwam door de drank 
Ik liep door de straten te dwalen 
De bakker die keek niet, ik pikte een brood 
En heb dat mijn moeder gegeven 
Het was wel gestolen maar 't smaakte ons goed 
Zo zijn we in leven gebleven 
 
Ik ben Gerrit...... 
 
Zo groeide ik op, ja voor galg en voor rad 
Het stelen dat kon ik niet laten 
Ik heb in mijn leven al heel wat gejat 
En ik zit nooit zonder dukaten 
Ik ben nu beroemd en berucht in 't land 
Een brandkast die kan je me geven 
't Begon met een broodje, nu zit ik geramd 
Zo blijft 't de rest van mijn leven 
 
Ik ben Gerrit...... 
 


